
In memoriam Jan van den Hater: 

  

“Wat een enorm aardige heren!” Dat is wel zo ongeveer de betiteling die ik het vaakst 
heb gehoord over Jan van den Hater en zoon Dennis. Zelf heb ik ze het clublokaal niet 
anders zien binnenlopen dan met een brede en welgemeende glimlach. 

Sinds het seizoen 2021-2022 spelen Jan en Dennis bij ons mooie Sportrust in 
Sassenheim in de driebanden groot A-klasse. Daarnaast hebben ze ons 4e divisie team 
nog twee jaar van biljartplezier en gezelligheid voorzien met hun inzet. Helemaal vanuit 
Veenendaal; keer op keer naar onze club. 

Jan en Dennis zijn vanaf meet af aan onderdeel van de club en graag geziene leden. 
Lekker ouwehoeren, serieus biljarten en uit een gulle hand werd menig drankje vergeven. 

En dan ineens slaat het noodlot voor Jan toe. Een storing in het lichaam met zwaar 
hinder en beperkingen tot gevolg. Beperkingen die zich dusdanig hebben 
gemanifesteerd dan Jan 11 november het besluit heeft gemaakt om niet meer te werken 
aan pogingen tot herstel maar alleen het bestrijden van de pijn. Jan heeft met passie 
gestreden op het groene laken; maar deze lichamelijk en ongelijke strijd was voor hem 
niet meer te winnen. Op 12 november jongstleden is Jan overleden. 

We gaan weer eens iemand missen die ons de sport zo dierbaar maakt. 

  

Namens de BV Sportrust wens ik de nabestaanden van Jan van den Hater, en specifiek 
topper Dennis, heel veel sterkte voor nu en in de toekomst. 

  

Fabian Paf 

Voorzitter BV Sportrust – Sassenheim 

 


